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Wij zijn de Zoete Zusjes

Op avontuur

Pas op! Een tijger

De vloer is lava

Een krokodil bijt in je bil
Soldaten

Het Drakenkasteel
Verdwaald

Kapitein Zeearend
Veilig thuis
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40. Een nieuw avontuur
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T Wij zijn (e ZOETE ZUSJES
Weer en vandaag gaan we wat
SUPERLEUKS doen”

Wij zijn de Zoete Zusjes! Misschien ken je ons van onze filmpjes,
boeken of van onze theatershow. We zijn gek op kleuren, knutselen,
slijm maken, dansen, zingen en we beleven graag avonturen. Saar wil
later in een musical spelen en Janna wil ballerina worden. Gelukkig
duurt het nog heel lang tot we groot zijn, want we spelen het liefst
de hele dag!



Dit is onze grote broer Bram. Hij houdt van
voetballen, Donald Duckjes lezen en gamen.
Meestal is hij wel lief, maar hij haalt ook vaak
grappen met ons uit. Later wil Bram piloot
worden en de hele wereld over vliegen. Hopelijk

mogen wij dan met hem mee!

Voor de filmpjes bedenkt hij heel
veel toffe challenges en gekke avonturen. Dat vinden
we erg leuk, want soms mogen we zomaar allerlei
lekkers proeven of bakken vol met slijm maken.

Alles mag van papa! Ook maakt hij heel veel grapjes

en hij vindt het altijd spannend om mee te gaan op

avontuur. .

Zij houdt ervan om met ons te
knuffelen. Als we vrij zijn vindt ze het leuk om
samen te knutselen en te bakken. Als we van e
papa heel veel lekkers mogen eten, zegt ze altijd -
dat we heel goed onze tanden moeten poetsen.

Ze kan lekker koken en leest graag voor. Mama
schrijft onze avonturen op, zodat jullie ze kunnen®"

lezen.



AVONTUIR =0

en boek is net zo spannend als een film, zegt papa terwijl hij de
tafel afruimt. ‘Op een schermpje mogen jullie later weer, ga maar
lekker lezen!

Saar slaakt een diepe zucht. ‘Maar we willen de film van het
groene monster en de groene prinses afkijken!’

Mama valt papa bij. ‘Boeken zijn misschien nog wel spannender
dan films, omdat je zelf kunt bedenken hoe alles eruitziet. Heerlijk!
Ik vind lezen een groot avontuur.

‘Dan beleef ik liever zelf echte avonturen, zegt Saar. ‘Dat is pas
spannend. Dat je er zelf bij bent/

Janna zet haar bord op het aanrecht. ‘Ik wil ook een echt



avontuur beleven, zoals naar een kasteel met een prins en een
prinses.

‘Of varen over woeste zeeén, sluipen door oerwouden, vechten
met gevaarlijke dieren en zoeken naar een schat, gaat Saar verder.
‘Dat zijn pas avonturen.

Papa Kijkt haar lachend aan. ‘Zo, zo. En waar ga je al die
avonturen beleven?’

‘Gewoon, antwoordt Saar. ‘Buiten. We gaan op zoek naar echte
wilde dieren en oerwouden.

Mama geeft haar een knipoog. ‘Zo te horen hebben jullie
vanavond genoeg te doen. Ze veegt haar handen droog aan de
handdoek. ‘Als je maar voorzichtig bent en weer heel thuiskomt,
want vechten met wilde dieren lijkt me hartstikke gevaarlijk.

Saar wuift haar zorgen weg. ‘Als je een zwaard meeneemt, kan je
niets gebeuren. Kom, Janna. We gaan spullen verzamelen voor ons

avontuur. Ze trekt Janna mee.

‘Dit neem ik mee.’ Saar trekt het zwaard uit de verkleedkist. ‘Zal ik
de helm ook opdoen?’

Janna knikt. ‘Zou ik wel doen. Je hebt het harnas ook nodig,
denk ik’

Ze zoeken samen het hele ridderpak van Bram bij elkaar. Hij
draagt het toch nooit meer, dus dat mogen ze vast wel lenen.

Zelf pakt Janna de prinsessenjurk en haar roze hakschoentjes
uit de verkleedkist.

Saar kijkt haar afkeurend aan. ‘Dat is toch geen handige outfit



voor een avontuur, Janna?’

Even twijfelt Janna, maar dan neemt ze een beslissing. ‘Het
hangt er maar net van af welk avontuur.’ Ze gooit de jurk over
haar hoofd en steekt haar armen door de mouwen. ‘In een
prinsessenavontuur is deze jurk juist heel handig.’ De jurk glijdt ;
over haar lijf en ze maakt het gouden riempje vast.
‘Prinsessenavontuur?’ vraagt Saar.
‘Ja, we gaan een prinses redden, Saar.’ Janna wurmt haar voeten .,
in de roze schoentjes. “Ze is gevangengenomen door een boze

tovenaar en wij moeten haar redden. Ik doe gewoon alsof ik ook

L
een prinses ben en dan wil de tovenaar mij ook pakken, maar dan
kom jij en dan pak jij hem/ ..
‘Ik?’ Saar kijkt haar verbaasd aan. - .



neem ik snel de prinses mee. Dat is het plan.

‘En waarom heeft hij die prinses dan gevangengenomen?’
vraagt Saar. Ze moet nog even een beetje inkomen. Haar stoere
ridderavontuur met gevaarlijke dieren in diepe oerwouden wordt
ineens overgenomen door prinsessen.

‘Hij heeft haar betoverd. Ze heeft nu gouden haren, zegt Janna.
‘Hij wil die telkens afknippen, zodat hij stinkend rijk wordt.

‘En waarom tovert hij dan niet gewoon goud voor zichzelf?’ Saar

Kijkt haar ongelovig aan. ‘Dat is toch veel makkelijker.

‘Pfft. Janna zucht. Saar snapt er niets van. Zo veel vragen en




zo weinig tijd. Ze moeten weg. ‘Hij vindt gouden haren gewoon
supermooi.’ Ze geeft Saar een duwtje. ‘Schiet eens op, we moeten
gaan. De prinses met gouden haren moet gered worden.

‘Oké dan. Saar staat op en trekt het ridderpak aan. Zolang ze de
held kan zijn in dit prinsessenverhaal is het eigenlijk ook wel prima.
Zij zal die tovenaar eens even een flinke tik geven met haar zwaard.
En als beloning krijgt ze dan vast wat gouden haren van de prinses.
Als ze weer thuiskomen is ze rijk.

‘Zal ik het vangnet en de verrekijker ook meenemen?’
onderbreekt Janna haar gedachten. Ze steekt de spullen in de
lucht om ze te laten zien aan Saar. ‘Misschien hebben we ze nodig.

Saar knikt. ‘lk denk dat we ook wat eten mee moeten nemen.
Het kan weleens een lang avontuur worden. We komen pas terug

als we de prinses gered hebben/

‘Mogen we wat eten mee?’ vraagt Saar aan mama.

‘Eten? We hebben net gegeten, antwoordt mama verbaasd.
Ze Kijkt naar Saar en Janna, die in een ridderpak en een
prinsessenjurk in de keuken staan. ‘Jullie gaan toch alleen maar
even buitenspelen?’

‘Nee hoor. Wij gaan niet spelen. Wij gaan op avontuur,’ zegt
Janna serieus.

‘En we weten niet of we ooit nog thuiskomen, vult Saar aan. ‘We
gaan een prinses redden van een boze tovenaar. En dat doe je niet
even in een uurtje. Dat kan zomaar een paar dagen duren. Dus dan

moet je wel wat te eten meenemen.



Saar wil al een heel brood uit de broodtrommel pakken, maar
mama houdt haar grinnikend tegen. ‘Ho, ho. Dat brood mag blijven
liggen. Pak maar een banaan en een appel, die mag je meenemen./

‘En een fles cola?’ vraagt Janna.

‘Een fles water, antwoordt mama beslist. Ze vult de schoolfles
van Saar bij de kraan. ‘Hier, voor als je dorst hebt tijdens jullie

grote avontuur.

Terwijl Janna de fles aanpakt, graait Saar stiekem een stuk
stokbrood van het aanrecht. Ze houdt het achter haar rug vast,
zodat mama het niet ziet. ‘Kom, Janna, we gaan,’ roept ze.
Met de appel en de banaan huppelt Janna achter haar aan.
Saar pakt haar rugtas van de kapstok en stopt de spullen erin.
‘Zorgen jullie dat jullie voor het donker thuis zijn?’ roept mama
vanuit de keuken.
‘Wacht! Ik vergeet iets!” Snel sprint Janna de trap op naar

boven.



Ze komt na een minuut weer beneden met een hoofdlampje op
haar hoofd. ‘Voor als we nog niet thuis zijn als het donker wordt/’

‘Goed idee, Janna, zegt Saar tevreden. ‘Kom, de prinses wacht

op ons. Laat het avontuur maar beginnen!’ Ze steekt haar zwaard
hoog in de lucht.




‘RALLO!
Wij zijn de ZOETE ZUSJES
Weer en vandaag gaan we wat

SUPERLEUKS doen!”

Trek je mooiste prinsessenjurk of
je stoerste ridderpak aan...

het avontuur begint!

Saar en Janna gebruiken hun fantasie en belanden in een wereld vol magie
en gevaar. Een boze tovenaar heeft een prinses ontvoerd — en natuurlijk
zijn ridder Saar en prinses Janna vastbesloten haar te redden! Maar dat

is niet zo makkelijk... Er zijn krokodillen, een uitbarstende vulkaan en zelfs

vuurspuwende draken! Durf jij met hen mee op avontuur?

www.kosmosuitgevers.nl .





