
Van de iconische boekenmarkt langs de Seine in 
Parijs tot de indrukwekkende universiteitsbibliotheek 
van Dublin, dit boek neemt je mee op een literaire reis 

door Europa.

• 53 bijzondere bestemmingen waar boeken tot leven komen
• Van sfeervolle boekenmarkten en festivals tot inspirerende 

leestips en literaire musea
• Praktische tips voor bezienswaardigheden, hotels 

en restaurants

Jouw ideale gids voor een boekenavontuur door Europa!

V O O R  D E  B O E K E N -
L I E F H E B B E R

Literaire stedentrips • iconische boekhandels • historische bibliotheken • 
boekenmarkten • boekenfestivals • literaire cafés • stijlvolle hotels en restaurants
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KOFFER VOL BOEKENGELUK
Verdwalen tussen hoge boekenkasten, ruggen 
lezen, boeken openslaan, doorbladeren, je ver-
wonderen... Net zoals boeken nieuwe werelden 
voor je openen, geven boekwinkels in onbeken-
de steden door hun aanbod en manier van pre-
senteren een kijkje in de cultuur van een land 
of streek. Voeg daar een warme kop thee of kof-
� e aan toe en je voelt je als boekliefhebber hele-
maal thuis. Daarna kun je rondsnu� elen op boe-
kenmarkten of tijdens een stadswandeling 
ervaren hoe geliefde romanpersonages tot leven 
komen. En dan zijn er natuurlijk nog de vele bi-
bliotheken: de geur van oude leren banden, het 
geritsel van papier en een vaak bijna heilige stil-
te – dit is wat eerbiedwaardige kloosterbiblio-
theken en moderne universitaire collecties met 
elkaar verbindt. Eeuwen aan cultuurgeschiede-
nis staan samen op planken in prachtige ruimtes 
die de woorden van Jorge Luis Borges verklaren: 
‘Ik heb me het paradijs altijd als een soort biblio-
theek voorgesteld’.

Dit boek neemt je mee naar boekensteden met 
een rijke literaire geschiedenis, een bloeiende 
literaire gemeenschap en een toewijding aan het 
bevorderen van lezen. Als een stad aan deze ei-

sen voldoet, kan hij meedingen naar de titel City 
of Literature binnen het UNESCO Creative Cities 
Network. De eer, die in 2004 in het leven werd 
geroepen, heeft tot doel een wereldwijd netwerk 
te creëren van literatuursteden die op creatieve 
wijze met elkaar in contact staan. Het eerste deel 
van dit boek gaat over dergelijke Europese ste-
den, zoals Dublin, Edinburgh en Granada. Ook 
bezoeken we World Book Capitals: steden die 
door UNESCO voor een jaar benoemd zijn als 
centrum van literatuurpromotie en leesbevorde-
ring.

Het tweede deel is gewijd aan bijzonder mooie 
leeslocaties, boekwinkels en bibliotheken. Hier-
onder vallen steden die wereldliteratuur hebben 
voortgebracht, zoals Londen of Berlijn, maar ook 
de vele kleine boekendorpen, zoals het stadje 
Hay-on-Wye in Wales.

Welkom in de wereld van boekenplekken!

P. 2/3: Ler Devraga, ‘langzaam lezen’, is de naam van 
deze originele boekwinkel in Lissabon. 

P. 4/5: Er wordt elke dag behalve maandag een 
boekenmarkt gehouden in de Vieille Bourse in Lille.

P. 6/7: In Santiago de Compostela werd de Biblioteca de 
Galicia met de gigantische rots als decoratief element 
gebouwd naar ontwerp van Peter Eisenman. 

Links: Het op één na grootste antiquariaat van 
Schotland, Leaky’s Bookshop in Inverness, is gevestigd in 
een kerk uit 1739. Avontuurlijk: Een houtkachel maakt 
het hier gezellig en warm!

Rechtsboven: Een goed boek, een kop ko�  e en een gezel-
lig plekje: meer heb je als boekliefhebber niet nodig.

Rechtsonder: Een van de architectonisch mooiste 
boekhandels van Duitsland is gevestigd in de voorma-
lige Metropol-bioscoop in Bonn.
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STADSVERHALEN
15 #01 Dublin
23 #02 Leeuwarden
25 #03 Heidelberg
31 #04 Göteborg
35 #05 Krakau
41 #06 Óbidos
43 #07 Turijn
47 #08 Manchester
53 #09 Angoulême
55 #10 Barcelona
63 #11 Amsterdam
69 #12 Tartu
73 #13 Norwich
75 #14 Wroclaw
81 #15 Lillehammer
83 #16 Vilnius
91 #17 Madrid
97 #18 Kuhmo
99 #19 Nottingham
103 #20 Athene
109 #21 Reykjavik
115 #22 Ljubljana
119 #23 Utrecht
123 #24 Milaan
129 #25 Edinburgh
135 #26 Praag
143 #27 Antwerpen
149 #28 Exeter
151 #29 Granada

WAAR  BOEKEN  OP JE 
PAD KOMEN
157 #30 Kopenhagen
162 #31 Santorini
165 #32 Londen
172 #33 Mafra
175 #34 Wenen
180 #35 El Escorial
183 #36 Hay-On-Wye
185 #37 Boekendorpen
190 #38 Boekarest 
193 #39 Rome
198 #40 Le Havre 
201 #41 Boekhandels in kerken
203 #42 Oxford
207 #43 Brussel
208 #44 Abdij Van Admont 
211 #45 Venetië
214 #46 Porto 
217 #47 Bath
218 #48 Görlitz 
221 #49 Parijs
229 #50 St. Gallen
230 #51 Stockholm   
233 #52 Berlijn
236 #53 Santander 

 238 Fotoverantwoording
240 Colofon

INHOUD 

De Librairie le Bleuet in Banon, in het 
zuiden van Frankrijk, is een van de 
mooiste boekwinkels van het land.



STADSVERHALEN
Met 270 vierkante meter is de boekwinkel in het 
Stripmuseum in Angoulême een van de grootste 
stripwinkels ter wereld.



STADSVERHALEN
De eerste stops op onze Europese boekentour zijn UNESCO City of Literature of 
World Book Capital. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze vooral boeken en 
lezen promoten. Ideale bestemmingen voor literaire stedentrips!
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#01 DUBLIN
De hoofdstad van de Republiek Ierland is sinds 2010 UNESCO City of Literature. Wereldberoem-
de schrijvers als James Joyce, Oscar Wilde en Bram Stoker zijn onlosmakelijk verbonden met 
Dublin. De stad heeft vier winnaars van de Nobelprijs voor Literatuur voortgebracht: de dichters 
William Butler Yeats en Seamus Heaney, toneelschrijver George Bernard Shaw en de veelzijdige 
Samuel Beckett. Van de hedendaagse schrijvers zijn Roddy Doyle, die graag Dublins straattaal 
van de arbeidersklasse gebruikt en in 1997 de Booker Prize kreeg, en Rónán Hession, winnaar 
van One Dublin One Book 2021, bekend. Veel straten en pleinen zijn vernoemd naar literaire 
fi guren en drie nieuwe bruggen over de rivier de Liffey dragen de namen van Joyce, Beckett en 
toneelschrijver Seán O’Casey.

X TRINITY COLLEGE
De beroemde bibliotheek van het Trinity College 
is ontstaan uit de privécollectie van een kerk-
vorst. James Usher, aartsbisschop van Armagh, 
liet in 1659 zijn bibliotheek, bestaande uit en-
kele duizenden boeken en manuscripten, na aan 
de Ierse universiteit. Tegenwoordig bevat de bi-
bliotheek meer dan vier miljoen boeken en heeft 
zij de status van nationale bibliotheek. Het 
pronkstuk is het rijk geïllustreerde Book of Kells: 
een verzameling evangeliën die dateert van rond 
800 en wordt beschouwd als een meesterwerk 
van de Ierse boekkunst.  // tcd.ie/library

X JAMES JOYCE CENTRE
Het leven en werk van de schrijver zijn gedocu-
menteerd in een georgiaans herenhuis uit 1784. 
Rond 1900 woonde hier de bekende dansleraar 
Denis J. Maginni, die Joyce opvoert in Ulysses. 
Het museum toont meubels uit de � at van Paul 
Léon in Parijs, waar Joyce grote delen van Fin-
negans Wake schreef.  // jamesjoyce.ie

X SWENY’S PHARMACY
De voormalige apotheek die wordt genoemd in 
Ulysses heeft zijn victoriaanse interieur behou-

den. Tegenwoordig is het een cultureel centrum 
dat door vrijwilligers wordt gerund en waar 
James Joyce wordt herdacht met evenementen 
zoals het naspelen van scènes uit zijn werk. In 
de winkel worden tweedehandsboeken en sou-
venirs verkocht.  // sweny.ie

X MARSH’S LIBRARY
Marsh’s Library is de eerste openbare bibliotheek 
van Ierland en werd in 1707 opgericht door aarts-
bisschop Narcissus Marsh van Dublin. Hij schonk 
zijn eigen boekencollectie, waaronder veel He-
breeuwse en  oosterse teksten. De bibliotheek be-
zit ongeveer 300 middeleeuwse manuscripten, 
80 werken uit de begintijd van de boekdrukkunst 
vóór 1500 en ongeveer 25.000 andere werken uit 
de 16e tot 18e eeuw. Bezoekers zijn welkom. 

// marshlibrary.ie

X ST MICHAN’S CHURCH
Het is niet zeker of Bram Stoker echt geïnspi-
reerd werd om zijn Dracula te schrijven in de 
macabere crypte van deze kerk. In de scheme-
ring kun je in open kisten met gemummi� ceer-
de lichamen kijken, die het onderwerp zijn van 
gruwelijke legendes.

X OSCAR WILDE HOUSE EN MEMORIAL 
SCULPTURE
In het georgiaanse familiehuis van Oscar Wilde 
is nu het American College Dublin gevestigd. 
Tijdens rondleidingen worden ‘wilde’ verhalen 
over de familie verteld en kun je de salon bekij-
ken waar Wilde s moeder elke zaterdagmiddag 

Trinity College in Dublin bracht intellectuele grootheden 
voort, zoals de theoloog en � losoof George Berkeley, de 
dichter Oscar Wilde en Nobelprijswinnaar Samuel 
Beckett. Trinity bewaart vele biblio� ele schatten. In de 
indrukwekkende Long Room, een 65 meter lange zaal, 
staan ongeveer 200.000 van de oudste boeken van de 
bibliotheek.
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dichters en kunstenaars ontving. Aan de over-
kant van het plein staat een monument voor 
Wilde, dat in 1997 door zijn kleinzoon Merlin 
Holland werd onthuld. De Engelse beeldhouwer 
Danny Osborn gebruikte verschillende kleuren 
steen uit drie continenten voor het beeld, dat op 
een rotsblok rust. Er staat ook een beeld van Wil-
de s zwangere vrouw en een torso van de Griek-
se god Dionysus. // oscarwildehouse.com

X MUSEUM OF LITERATURE IRELAND
Het in 2019 geopende museum kijkt uit over de 
idyllische Iveagh Gardens en huisvest de Deda-
lus Library met een opmerkelijke collectie werk 
van James Joyce. Het aangrenzende The Com-

Onder: De oudste en een van de meest extravagante 
boekwinkels van Ierland vind je allebei in Dublin: 
Hodges Figgis en The Winding Stair. 

Linksonder: In het James Joyce Centre kun je in stijl 
wegzinken in de klassieker Ulysses.

LEESTIPS

Samuel Beckett: Murphy. Zes Ier-
se hoofdpersonen ontmoeten el-
kaar in Londen, waar de plot zich 
al snel ontwikkelt tot een tragiko-
misch misdaadverhaal.
Brendan Behan: Borstal Boy. Au-
tobiogra� sche roman van de ‘drin-
king poet’, die in het reine komt 
met zijn tijd als jonge IRA-activist.
Roddy Doyle: Paddy Clarke Ha Ha 
Ha. Het kinderboek beschrijft de 
wereld van een tienjarige jongen 
in een buitenwijk van Dublin.
James Joyce: Ulysses. De belang-
rijkste roman van de Ierse schrij-
ver: één dag uit het leven van 
Leopold Bloom in Dublin, in 18 
episodes.
Bram Stoker: Dracula.  Beroem-
de vampierroman van de auteur 
uit Dublin.
Jonathan Swift: Gulliver’s Travels.
Klassieker van een andere auteur 
uit Dublin. 
Oscar Wilde: The Picture of Do-
rian Gray. De enige roman van 
de dichter, die destijds leidde tot 
een proces wegens sodomie tegen 
Wilde.
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mons Café is ook populair. De museumtuin no-
digt uit tot lezen en ontspannen.  // moli.ie

X CHESTER BEATTY LIBRARY
Deze prachtige bibliotheek maakt deel uit van 
het machtige Dublin Castle-complex. De collec-
tie bestaat uit boeken, manuscripten, papyrus-
rollen, miniaturen en siervoorwerpen die de op-
richter Alfred Chester Beatty voornamelijk in de 
Oriënt, maar ook in Europa verzamelde.

X ST PATRICK’S CATHEDRAL
De kathedraal (12e eeuw) is de grootste kerk in 
Dublin en staat naar verluidt op de oudste chris-
telijke fundering. Het ruime interieur is versierd 
met graftombes, waaronder die van Jonathan 
Swift, die van 1713 tot 1745 deken van St Patrick’s 

Cathedral was, en van Turlough O’Carolan, de 
laatste Ierse bard en beroemde harpist.

8
BOEKHANDELS

X THE GUTTER BOOKSHOP
‘We zitten allemaal in de goot, maar sommigen 
van ons kijken naar de sterren’ (Oscar Wilde) is 
het motto van de sfeervolle boekhandel in de 
wijk Temple Bar.  // gutterbookshop.com

X HODGES FIGGIS
In de prachtige klassieke boekhandel met vier 
verdiepingen zijn ook veel werken uit en over 
Dublin en Ierland te vinden. // hodges� ggis.ie

X CHAPTERS BOOKSTORE
De grootste zelfstandige boekhandel van Ierland, 
die zowel nieuwe uitgaven als tweedehandsboe-
ken verkoopt.  // facebook.com/chaptersdublin

2
ONTDEKKEN

X TEMPLE BAR
In de wijk Temple Bar moet je zijn voor het wil-
de nachtleven van Dublin. Overdag is de kleine 
buurt bijna rustig, maar ’s nachts gaan de pubs 
en clubs helemaal los. In het Irish Film Institute 
aan Eustace Street, met zijn � lmarchief, boek-
winkel en restaurant, en op de zaterdagse boe-
renmarkt op Meeting House Square gaat het er 
beschaafder aan toe.

X DUBLIN CASTLE
Het kasteel is een enorm complex van verschil-
lende stijlen, dat eeuwenlang symbool stond voor 
de gehate Engelse overheersing. De Vikingen 
bouwden er in 841 een fort en de Anglo-Norman-
diërs breidden het in de 13e eeuw uit tot een 

6
UITGAAN

DAVY BYRNES // In Ulysses laat James 
Joyce Leopold Bloom hier op 16 juni 1904 
een sandwich gorgonzola eten met een 
glas bordeaux erbij. Op de verjaardag van 
deze scène is er een groot feest. 

// davybyrnes.com

THE WINDING STAIR // Dit restaurant 
met uitzicht op de Liffey beheert een 
van de oudste boekwinkels van Dublin. 
De naam is geïnspireerd op een gedich-
tenbundel van William Butler Yeats, en 
verwijst naar de wenteltrap in het zomer-
verblijf van de dichter: een oude Norman-
dische toren in de buurt van Galway. 

// winding-stair.com

THE TEMPLE BAR PUB// James Joyce 
zit hier als een bronzen beeld aan tafel, 
met een open boek en een Guinness in 
zijn hand. De pub houdt al sinds 1840 de 
traditie van Ierse muziek in ere.

// thetemplebarpub.com
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kasteel. Tijdens de Britse overheersing diende 
het gebouw als hoofdkwartier van de Engelse 
onderkoning in Ierland en als hoofdkwartier van 
de politie en gevangenis. Tegenwoordig worden 
hier regelmatig staatsbanketten gehouden.

X ST STEPHEN’S GREEN
Het park, aangelegd in 1664, is een ware oase 
van rust in een van de drukste winkelwijken van 
Dublin. Naast de eendenvijver en gezellige hoek-
jes zijn er ook veel gedenktekens voor verdien-
stelijke Dubliners en andere beroemdheden en 
historische gebeurtenissen. Rond het rechthoe-
kige park staan prachtige gebouwen uit de 18e 
en 19e eeuw.

X DOCKLANDS
Waarom zou het in Dublin anders zijn dan in 
andere havensteden? Op een gegeven moment 
werd het havenbekken te klein voor moderne 
schepen en werd de wijk een van de doornen in 
het oog van de stad. Maar net als in Londen was 
dit precies wat menig oud gebouw redde – en 
tegelijkertijd de kans om een compleet nieuw, 
modern stadscentrum te creëren bijna in het hart 
van de stad. Wonen en werken aan het water 
werd hip, tussen paleizen van glas, beton en staal, 
een congrescentrum en een concertgebouw.

De Samuel Beckett Bridge in het nieuwe Docklands-
district is ontworpen door sterarchitect Santiago 
Calatrava.

§
OVERNACHTEN

THE SHELBOURNE // Het mooiste 
hotel van de stad met een grootse 
geschiedenis (de Ierse grondwet 
werd hier in 1922 opgesteld) en op 
een toplocatie aan het mooiste park 
van Dublin biedt hoge klasse met 
behoud van de historische stijl.

// theshelbourne.com

IVEAGH GARDEN HOTEL // Stede-
lijke oase aan het afgelegen park met 
dezelfde naam. De 145 kamers en sui-
tes zijn ingericht in edelsteenkleuren, 
net als de bibliotheek, lobby en bar. 

// iveaghgardenhotel.ie

BROOKS HOTEL // Het hotel is 
strategisch gelegen voor een bezoek 
aan de literaire attracties van Dublin 
en is expliciet gewijd aan het 
promoten van de schrijfkunst. Alle 
kamers hebben een individueel 
karakter en meubels gemaakt door 
Beola Crafts in Galway. 

// brookshotel.ie
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HET BOOK OF KELLS
Nog altijd kent het prachtig geïllustreerde Book 
of Kells een geheim of twee. Wie het precies heeft 
gemaakt is onbekend. Er wordt aangenomen dat 
er drie schriftgeleerden en vele kunstenaars bij 
betrokken waren. Het boek werd waarschijnlijk 
rond het jaar 800 voor de westkust van Schotland 
gemaakt in het klooster van Iona. Fijne patronen 
sieren vooral de initialen, waarvan sommige zijn 
gekleurd met minerale verfsto  ̄en. Het kwam 
pas in Ierland aan toen het in veiligheid werd 
gebracht tijdens de invasies van Engeland door 
de Vikingen. Tegenwoordig worden twee pagina’s 
van het werk, dat wordt beschouwd als het  waar-
devol ste bewijs van boekverluchting op de Brit-
se eilanden en dat de vier evangeliën bevat, per-
manent tentoongesteld in een vitrine in de 
bibliotheek van het Trinity College in Dublin. 
Van de andere pagina’s kan een kopie worden 
bekeken in het museum van de bibliotheek.

  LITERARY PUB CRAWL
Tijdens een Musical Pub Crawl loop je te voet 
langs muziekcafés in het Temple Bar -district. 
Twee muzikanten begeleiden de groep, spelen 
traditionele Ierse muziek en vertellen over de 
oorsprong en ontwikkeling van de oude deun-
tjes. De Literary Pub Crawl werkt op dezelfde 
manier: de tocht voert langs de literaire pubs 
van Dublin met voordrachten, verhalen en (veel) 
drankjes, zoals het Dublins boekliefhebbers be-
taamt.

  SLENTER OVER EEN VAN 
DE VELE MARKTEN

Elke zaterdag wordt het grote Meeting House 
Square in het hart van het Temple Bar -district 
omgetoverd tot een van de mooiste markten van 
Dublin. Als je in de stemming bent voor verse 
groenten en sappig fruit of een paar van de cu-
linaire hoogstandjes wilt proeven die bij de vele 
kraampjes worden aangeboden, dan is dit de plek 
waar je moet zijn. Vers voedsel wordt (ma t/m 
za) ook verkocht op de traditionele Moore Street 
Market en (de hele week) in de George Street 
Arcade – een markthal die eind 19e eeuw werd 
gebouwd met een prachtige rode bakstenen ge-
vel. Op de kleurrijke Cow’s Lane Designer Mar-
ket (zaterdag) vind je urban streetwear van jon-
ge modeontwerpers en allerlei kunstnijverheid.

  MAAK EEN SELFIE OP DE LOVE 
LANE

Dit stuk straat is de afgelopen jaren een Insta-
gram -hotspot geworden. Als onderdeel van het 
Love the Lanes-initiatief hebben lokale kunste-
naars een aantal van de lanen in de uitgaans-
buurt Temple Bar een nieuwe look gegeven. Waar 
ooit grijs overging in grijs, strekt de Love Lane 
zich nu met kleurrijke straatkunstwerken uit tus-
sen Essex Street en Dame Street. Originele foto’s 
gegarandeerd.

ZEKER DOEN

Linksonder: In de Temple Bar Pub zit een in brons 
gegoten James Joyce met wijn te lezen.

Rechtsonder: De schoonheid van het Book of Kells deed 
de Welshe historicus Giraldus Cambrensis (1146 tot 
1223) opmerken dat het waarschijnlijk ‘eerder door de 
ijver van een engel dan die van een mens’ in elkaar was 
gezet.



GEZELLIG STADJE
Met zijn vele grachten doet Leeu-

warden niet onder voor Amsterdam. 
Woonbootcafés met uitzicht op met bloe-
men versierde bruggen nodigen je uit voor 
een ontspannen pauze. In de steegjes van 

de historische oude binnenstad staan 
huizen van rode bakstenen. De Kerk-

straat is misschien wel de charmantste 
winkelstraat van Nederland.

 visitleeuwarden.com
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#46 PORTO 
DE MOOISTE BOEKHANDEL 
VAN EUROPA?



LIVRARIA LELLO IN PORTO 
Een onvergetelijke bezienswaardigheid is de 

Livraria Lello e Irmão aan de Rua das Carmelitas 
144 in het centrum van Porto – een van de mooiste 

boekwinkels ter wereld. Zelfs de gevel van het art-nou-
veaugebouw uit 1906 is indrukwekkend. Binnen in de ‘kathe-
draal van boeken’ zijn de bustes van beroemde schrijvers, ge-

maakt door beeldhouwer Romão Júnior, en de gebogen 
houten trap die leidt naar de open bovenverdiepingen met 
houten panelen bijzonder. Naast een verscheidenheid aan 
Portugese en anderstalige literatuur vind je hier een ruim 
aanbod aan reisgidsen en ansichtkaarten. Op de bovenste 

verdieping, onder het plafond met gebrandschilderd 
glas, kun je in een kleine cafetaria genieten van onder 
andere portwijn. Livraria Lello, opgericht in 1906, is de 
mooiste en oudste boekhandel van Porto. Niet alleen 

boekenliefhebbers komen hier aan hun trekken, 
maar ook liefhebbers van art nouveau.

 livrarialello.pt
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#37 BOEKENDORPEN
Dorpen die gespecialiseerd zijn in de verkoop van boeken, vaak tweedehands, zijn populaire 
bestemmingen voor bibliofi elen. Je kunt er literatuur over elk denkbaar onderwerp vinden in 
een gezellige omgeving. Boekendorpen kunnen ook kleine steden zijn, maar ze liggen in elk 
geval op het platteland. Daar zijn ze het centrum van culturele ontwikkeling en onderwijs.

X WIGTOWN, SCHOTLAND
Het kleine stadje met amper duizend inwoners 
staat bekend als de National Book Town en is 
beroemd vanwege de minstens tien boekwinkels, 
waaronder The Book Shop: de grootste tweede-
handsboekenwinkel van Schotland. Het Wigtown 
Book Festival, een van de belangrijkste literaire 
evenementen in het Verenigd Koninkrijk, vindt 
elk jaar eind september plaats. Schrijvers van 
over de hele wereld reizen speciaal voor dit eve-
nement hierheen.  // wigtownbookfestival.com

X FJÆRLAND, NOORWEGEN
Er zijn veel boekwinkels in het kleine dorpje aan 
de Sogne� ord. Daar zou in totaal vier kilometer 
aan boeken in staan, van romans en thrillers tot 
kookboeken en reisgidsen. Het Noorse Boeken-
centrum, dat zich inzet voor de promotie van 
lokale literatuur en de boekenindustrie, is hier 
ook gevestigd. Het Fjærland International Li-
terary Festival is een literair evenement dat au-

teurs en boekenfans uit binnen- en buitenland 
trekt.

X TVEDESTRAND, NOORWEGEN
De kustplaats heeft ongeveer 20 tweedehands-
boekenwinkels met in totaal zo’n 300.000 boeken 
op 7,5 kilometer planken. Veel van deze boeken 
staan gewoon ergens in de open lucht, langs de 
weg, in de haven, bij bushaltes. Er zijn boeken-
cafés en er is zelfs een boekenhotel. Elk jaar 
wordt hier ook het Tvedestrand Book Festival 

Boven: Slechts 300 inwoners, maar zo’n 250.000 boeken: 
Fjærland aan de Sogne� ord. Zelfs in het kleinste 
schuurtje worden boeken verkocht.

Links: The Book Shop in Wigtown is de grootste 
tweedehandsboekenwinkel van Schotland. De winkel 
pro� teert van het feit dat Wigtown is aangewezen als 
boekendorp. Eens per jaar wordt hier een groot literair 
festival gehouden – na dat in Edinburgh het grootste in 
Schotland.



186

BOEKENDORPENBOEKENDORPEN

georganiseerd. Tot de toeristische attracties be-
hoort het Strykejernet (‘Strijkijzer’): het smalste 
huis van Noorwegen.

X BREDEVOORT, NEDERLAND
Bredevoort werd een boekendorp in 1993, toen 
een krantenartikel over Hay-on-Wye de plaatse-
lijke belangenvereniging op het idee bracht om 
antiquariaten te vestigen in de leegstaande mo-
numentale huizen in het middeleeuwse stadje. 
Op het hoogtepunt waren er dertig boekwinkels, 
tegenwoordig nog zes. Wel worden er nog meer-
dere keren per jaar boekenmarkten georgani-
seerd. Ook Guido Pracca, die in Bredevoort vol-
gens de Japanse methode boeken met de hand 
bindt, papier maakt en kostbare boeken repa-
reert, is daar te vinden.

X BÉCHEREL, FRANKRIJK 
In misschien wel het mooiste boekendorp van 
Frankrijk vind je een tiental boekwinkels. De 
naam van de Librairie Neiges d’Antan (‘de 
sneeuw van weleer’) verwijst naar een couplet 
van een ballade van François Villon. Op drie ver-
diepingen staan ongeveer 40.000 boeken. Bij Bi-
tume & Papiers is alles tweedehands – veel ro-
mans, veel paperbacks, ook in vreemde talen. 
Abraxas Libris heeft ook een indrukwekkende 
selectie tweedehandsboeken, waaronder zeld-

Als je klaar bent met rondsnu� elen in de boekwinkels, 
zijn de mooie straten van Bredevoort perfect voor een 
wandeling. De stad ligt aan de Duitse grens, vlak bij 
Bocholt.

LEESTIPS

Régine Deforges: De blauwe � ets. 
Succesvolle roman van de in Mont-
morillon geboren auteur over lief-
de en overleven tijdens de Duitse 
bezetting in de Tweede Wereld-
oorlog. 
Iva Kenaz: François Villon. In ro-
manvorm beschrijft de auteur het 
bewogen leven van de dichter als 
oplichter en zijn mysterieuze ver-
dwijning op 32-jarige leeftijd.
Hans Raimund: Auf einem Tep-
pich aus Luft. Gedichten van de 
dichter uit Purgstall.
Patrick Süskind: Het parfum. Best-
seller en enige roman van de Duit-
se auteur, die in Montolieu woont. 
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zame uitgaven. Het is de moeite waard om te 
speuren in het doolhof van boeken.

X LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, FRANKRIJK
In 2000 verhuisde een groep boekverkopers die 
Parijs te duur vonden als locatie naar La Charité-
sur-Loire. Dit was het begin van het stadje als 
trendy boekendorp. De meeste boekwinkels zijn 
inmiddels weer verhuisd, maar de geweldige 
sfeer is gebleven. Eind mei vindt het literaire 
festival Aux Quatre Coins du Mot plaats, en de 
rest van het jaar kun je een literaire wandeling 
door het dorp maken, op zoek naar citaten van 
beroemde schrijvers.

X MONTOLIEU, FRANKRIJK
Dit dorp in de Languedoc is bijna overweldigend 
pittoresk. Boekbinder en biblio¦ el Michel Brai-
bant heeft er met succes het meest bezochte boe-
kendorp van Frankrijk van gemaakt. Naast de 
vele boekwinkels en werkplaatsen voor gravure, 
kalligra¦ e en typogra¦ e is het Musée des Art et 
Métiers du Livre een grote trekpleister. Het richt 
zich op de geschiedenis van het schrijven en het 
uitgeven van boeken. Papierproductie, traditio-
nele boekdrukkunst en andere boekgerelateerde 
ambachten worden ook gedemonstreerd. 

X MONTMORILLON, FRANKRIJK
Met ongeveer 6000 inwoners is Montmorillon 
het grootste boekendorp van Frankrijk. Er zijn 
dan ook zo’n twintig boekwinkels. Half juni trekt 
Rencontres de Montmorillon, een mix van lite-
raire salon en festival, veel schrijvers. Ook inte-
ressant voor boekenliefhebbers: het typemachi-
nemuseum.

 Patrick Süskinds woonplaats en een van de mooiste 
boekendorpen in Frankrijk is het stadje Montolieu, in de 
buurt van Carcassonne.

6
UITGAAN

READINGLASSES // Dankzij de muren 
vol boekenplanken is het in dit café in 
Wigtown net alsof je in een bibliotheek 
zit. De nadruk ligt op boeken door en voor 
vrouwen. Er zijn sandwiches en tomaten-
geitenkaassoep. De keuze aan taarten is 
ook indrukwekkend.

ULYSSE À L’OUEST // De huiskamerinrich-
ting van het bibliotheekcafé in Bécherel 
zorgt voor een gezellige sfeer. Er worden 
huisgemaakte snacks, biologisch bier uit 
de streek en verschillende soorten thee 
geserveerd. Als je boeken wilt kopen, vind 
je hier nieuwe en tweedehandsboeken 
met een focus op de regio.

DE LA TRAPPE AUX LIVRES // Dit cultcafé 
in Montmorillon heeft meer dan honderd 
Belgische bieren op voorraad, en boeken-
planken vol boeken om in te lezen bij je 
biertje.
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X PURGSTALL, OOSTENRIJK
Om het centrum van de Neder-Oostenrijkse ge-
meenschap nieuw leven in te blazen, werd in 
2000 het idee van een boekendorp naar het mo-
del van Hay-on-Wye gelanceerd. Het doel is om 
gebruikte boeken in te zamelen en deze te ver-
kopen in de boekwinkels, die op vrijwillige basis 
worden gerund door de vereniging voor dorps-
vernieuwing Purgstall. Er mogen geen boeken 
meer in de vuilnisbak belanden. De opbrengst 
gaat naar goede doelen. Purgstall is ook actief 
als kunstenaarsdorp. Creatieve mensen uit het 
Mostviertel stellen hun werk tentoon in de cafés. 

// buecherdorf.at

X URUEÑA, SPANJE
Urueña wordt bijna volledig omringd door de 
middeleeuwse stadsmuur en is een van de mooi-
ste dorpen van Spanje. Het is ook bekend gewor-
den als boekendorp. Zo’n tien zeer verschillende 
boekwinkels strijden om de gunst van boeken-
wurmen. Alcaraván is gespecialiseerd in boeken 
over kunst en ambachten, muziek, architectuur 
en oude gebruiken. El Gri¦ lm heeft alles op het 
gebied van theater en ¦ lm en vertoont oude 
¦ lms. Het gezellige antiquariaat El Rincón del 

In elk hoekje van Urueña is plaats voor boeken: het 
antiquariaat El Rincón del Ábrego is gevestigd in een 
klein huis tegen de stadsmuur. 

Ábrego ligt tegen de stadsmuur als een grot vol 
zeldzame boeken. In het Acuino Escriptorium 
worden kalligra¦ ecursussen gegeven en manus-
cripten en mooie uitnodigingen gemaakt.

§
OVERNACHTEN

THE OPEN BOOK // Je kunt de 
boekwinkel in Wigtown bijvoorbeeld 
huren via Airbnb en zo je droom om 
zelf boekverkoper te zijn een week of 
twee vervullen, terwijl je op vakantie 
bent. Je woont in de fl at erboven. 
Let op: vaak drie jaar van tevoren 
volgeboekt.

TVEDESTRAND FJORDHOTELL //
Dit mooie boekenhotel ligt aan het 
marktplein naast de oude veerboot-
pier en heeft achttien kamers die elk 
gewijd zijn aan een Noorse auteur, 
zoals Henrik Ibsen of Knut Hamsun. 
Hun werken zijn in verschillende talen 
beschikbaar om door te bladeren. 

// tvedestrandfjordhotel.no

MILLE ET UNE FEUILLES // Het 
charmante hotel in La Charité-sur-Loi-
re, met de naam ‘duizend een 
bladeren’ heeft op het buitenterras 
een balustrade van boekruggen. De 
negen kamers zijn gewijd aan auteurs 
als Victor Hugo en Molière. 

// milleetunefeuilles.com
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